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BLUES

Walking and living through this
Willem van Ekeren - Codaex
00000

In 2003 verraste Willem van Ekeren zijn luisteraars met een wel heel bijzon-
dere combinatie: de zanger en pianist zong teksten van de Amerikaanse zelf-
kant-dichter Charles Bukowski (1920-1994) op muziek van Johann Sebastian
Bach (1685-1750). Wat in eerste instantie leek op besmeuring van sacrale
muziek, bleek mee te vallen. De reciterende zang van Van Ekeren bleek prima
te passen bij de preludes en fuga’s uit Bach’s ‘Wohltemperierte Klavier’. Het
geheel doet een beetje denken aan het vroege werk van Tom Waits. Inmiddels
is de tweede cd verschenen, die opnametechnish beter is dan de eerste. Voor-
al in de langzame stukken werkt de combinatie van licht wanhopige teksten
en ingehouden ontroering van Bach’s muziek nog altijd goed. Maar echt ver-
rassend is het niet meer (JB).



